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Voorwoord    

Hoera!!  

Het Scoutertje bestaat 45 jaar!! Maar belang-

rijker is wat we de 2de helft van het jaar gaan 

vieren want dan bestaat Scouting Baden -

Powell 75 jaar!! En dat gaan we vieren!!  

Hou de Scoutertjes de komende tijd in de 

gaten!!  

Bij de voorplaat:  

Onze explorers hebben in november wafels gebakken op een houtvuur. 

Ze smaakte beter als die van de Nukastam.  

Groepsblad van de 

Scouting Baden - Powell  
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De Pandits  

Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen en het beloofd een mooi jaar te gaan 

worden. Laten we eerst eens terugblikken op het einde van 2018. In novem-

ber hebben de pandits een weekend gehad waar ze veel geleerd hebben 

over de maffia. Zo is er een ca-

sino avond geweest en werd er 

õs nachts gesmokkeld met 

geld. Het was een spannend 

weekend maar alles is gelukkig 

goed afgelopen en de pandits 

zijn op zaterdag weer veilig 

naar huis gegaan.  

  

Wisten jullie dat scouting Ne-

derland een partnership 

heeft  met Ghana Girl Guides 

Association (GGGA)? Wij niet, maar we hebben van alles geleerd hierover tij-

dens een van onze opkomsten. We hebben zelfs echte spellen gespeeld die 

ze bij de scouting in Ghana spelen. Dat was wel even wennen, gelukkig was 

het wel heel erg leuk! Natuurlijk was het niet alleen maar spellen spelen en 

hebben de pandits ook aan hun scouting technieken gewerkt. Zo is er door 

de oudste pandits geoefend met het aansluiten van de gasflessen op de 

kooktoestellen en het koken erop. Terwijl wij met de rest van de groep in 

het bos aan een opdracht aan het doen waren om het een en ander te leren 

over de natuur. Bij terugkomst hadden de pandits die aan het koken waren 

voor ons heerlijke pannenkoeken en appelcrumble gemaakt!  

  

Ook hebben we in december bezoek gehad van Sinterklaas. Gelukkig was hij 

dit jaar de pakketjes eens niet kwijt! We hebben met zijn allen een leuk spel 

gespeeld en mochten om beurten bij de Sint op schoot komen. Dat was wel 

even spannend. Alles is goed gegaan en we kregen aan het einde nog een 
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super leuk cadeau! Op de laatste draaidag van het jaar hadden we de kerst-

viering. Er zijn verschillende lekkere hapjes gemaakt door de pandits. Geluk-

kig hoefden we niet alles alleen op te eten en kwamen de ouders, verzorgers 

en familie helpen! Het was erg gezellig en we hebben het jaar 2018 zo mooi 

afgesloten. Nu kunnen we met zijn allen terug kijken op een mooi en ge-

slaagd 2018 en gaan we ons uiterste best doen om van 2019 net zoõn leuk 

jaar te maken. Maar wij denken dat dat wel goed moet komen!  
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De Verkenners  

De Verkenners  

---  Sluiten af in stijl en trappen het nieuwe jaar af ---  

 

Knal! Het eerste scoutertje van het nieuwe jaar!  

 

Inmiddels kennen onze jongens het 

wel; het insigne werk. Ook dit jaar 

zorgt dit voor mooie momenten, 

fotoõs en ervaringen die we allemaal 

opdoen.  
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We hebben 2018 mogen aflsuiten een fantastisch kerstdiner waarbij we heb-

ben mogen koken, eten, genieten en samen zijn met alle Verkenners, ou-

ders, broertjes, zusjes en familie. Ook het instarten van het jaar met ons 

winter wonder weekend (en geweldige dropping) is het vernoemen waard! 

Helaas zijn de fotoõs hiervan verloren, maar mogen we de herinneringen nog 

koesteren . 

Waar we nog wel gave fotoõs van heb-

ben? Ons casino - royal - tastische 

avond waarbij de Verkenners en de 

Gidsen hun hard verdiende kerstgeld 

inzetten tijdens de casino avond!  

 

En voor nu, met vriendelijke groetjes,  

De Verkennersstaf   
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Welpen Meisjes  
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Welpen Meisjes  
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